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Waar vind je troost als je geconfronteerd 
wordt met de eindigheid van het leven? 
Deze vraag stelde psychiater Dirk de 
Wachter zichzelf toen hij hoorde dat 
hij een ernstige vorm van kanker had. In 
zijn boek Vertroostingen vertelt hij hoe hij 
troost zoekt en vindt in contact met de 
naaste, kleine daden van vriendelijkheid, 
schilderkunst en muziek.

Onder leiding van Frank de Munnik, 
docent aan de HKU Conservatorium 
Utrecht en verwoed lezer, wordt vier 
woensdagavonden gesproken over dit  
thema. Niet alleen aan de hand van het 
boek en de filosofie van Emmanuel  
Levinas, maar ook door stil te staan bij  
de muziek van onder andere Johan  
Sebastiaan Bach en Leonard Cohen.

PLAATS Refter, Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht 
DATA woensdag 8 en 22 maart, 5 en 19 april 
TIJD 20.00-21.45 uur
AANMELDEN  info@huisvandominicus.nl (maximaal 15 deelnemers)
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