
Dominicuskerk
Leesgroep

Ervaringen zoals verlies van een geliefde, 
verhuizing, ziekte, pensioen kunnen de vaste 
grond onder je voeten vandaan slaan. Wie 
ben ik als niets meer is zoals het was? 

Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse 
theologie (VU) en winnaar van de prijs voor 
het beste spirituele boek 2019, pleit er in 
haar nieuwste boek voor om onzekerheid, 
afhankelijkheid en ongemakkelijkheden niet 
uit te weg te gaan. Met lege handen durven 
staan, opent de weg naar nieuwe perspec-
tieven en creativiteit. Juist vanuit kwetsbaar-
heid kunnen we weer verbinding zoeken en 
vinden.

Vier donderdagavonden delen we erva-
ringen aan de hand van Christa Anbeeks 
boek Kwetsbaarheid omhelzen. Op zoek naar 
gemeenschappen met een hart. Frank de 
Munnik, docent aan de HKU Conservato- 
rium Utrecht, podcastmaker en verwoed 
lezer, begeleidt de gesprekken.

PLAATS	 Refter, Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 Utrecht 
DATA 	 donderdag 14 en 28 september, 12 en 26 oktober
TIJD 	 20.00-21.45 uur
KOSTEN	 gratis (gelieve zelf het boek aan te schaffen)
AANMELDEN	 info@huisvandominicus.nl (maximaal 15 deelnemers)
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